GENERATIES GINGEN
DOOR HET
VOLKSPARK

Het Volkspark aan de Parksiraat is
de plaats, waar van oudsher jong en
oud genoten van een weliswaar klein,
doch nog altijd fraai plekje, dat Zaan-
dam dankt aan de houthandelaar Corne-
lis Corver wvan Wessem. Deze gezeten
burger, eertijds woonachtig in het grote
huis, waarin nu de Kamer van KXoop-
handel is gevestigd, liet van een stuk
grasland een parkje maken en bood dat
de bevolking aan. Deze heeft er met de
jaren een zeer druk gebruik van ge-
maakt. Mogelijk vroeger meer dan nu.
Zeer vele jaren heeft Amor een voor
het oog onzichtbare woning in dit park
gehad, waaruit volgde, dat talloos vele
jongelui daar graag verschenen om met
elkaar kennis te maken of een eenmaal
gegeven woord te bestendigen.

Generaties zijn door dit park gegaan.
Kinderen met moeders, die op Woens-
dagmiddagen wandelden en speelden,
snoepten, pinda’s aten of een glaasje li-
monade mochten drinken in het park-
paviljoen, dat een deel van dit plekje in
beslag nam. Toen de kinderen groot wa-
ren, kwamen zij er terug en nog later
kwamen jonge vaders en moeders naar
de bankjes en de bomen. Natuurlijk
kwamen er de ouderen, de bejaarde
mensen, die graag in de zon zitten en
even graag kijken naar het gewoel van

de kleuterlichting. Dat park was vroe-
ger een plek, waar men (vooral in de
zomermaanden) samenkwam om te luis-
teren naar muziekcorpsen, die in de
bloei wvan hun muzikale leven waren,
om te kijken maar al dat drukke beweeg
op dat aardige plekje, waar metter-
tijd ook al zo het een en ander is ver-
dwenen. Want dat paviljoen is gesloopt.

Een later gebouwde muziektent, waar-
van men zei, dat de acoustiek niet de
hoogste deugd was, vloog in brand en
van het eertijds zo populaire heuveltjs,
plaats van samenkomst van om en nabij
de twintig, is niet veel over.

De Beierse kapel zal vermoedelijk
nooit weer, gelijk dat vroeger gebeurde,
in dat park blazen en de koorddanser,
die in 1905 een wandeling maakie hoog
op een tussen de bomen gespannen
draad, omdat het Koninginnedag was, is
vermoedelijk oud genoeg om te denken
aan een ver verleden. En die luchiballon,
eenmaal opgesiegen tussen het groen
naar de blauwe luchi, zal vermoedelijk
geheel zijn opgegaan in het slijtagepro-
ces van de jaren.

En toch is het Volkspark er nog, ook
al moest het af en toe enige tijd wor-
den gesloten, om de tuinman gelegen-
heid te geven orde op zaken te stellen.

Want tegenwoordig zijn er mensen, die
het aardig vinden een begin te maken
met het slopen van bomen en struiken.
Dus is dat park dicht gegaan, opdat de
bhand van de tuinman kon herstellen
wat anderen hadden vernield in de
schenking wvan C. Corver van Wessem,
de man uit ,het huis met de tulpenbo-
men”.




